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Kaartmarathon ook in 2026! 

Lang geleden werd het ook wel eens georganiseerd bij 

ons: een kaartmarathon. Maar dat is in ieder geval nog 

van vóór Corona. Van enkele leden die aan een  derge-

lijk evenement hadden meegedaan in Boven-Leeuwen 

kwam de vraag: “kunnen we zoiets ook niet eens bij 

ons doen?” Nou, daag Ellie Baartmans maar uit en ze     

organiseert het. 1 november jongstleden vond de                                     

Kaartmarathon Lauwe plaats. En of het druk was? 

Nou en of! Er waren maar liefs 15 tafels met 60 deelne-

mers, Jokeren, Rikken èn een spel dat zelden bij een 

marathon wordt aangeboden: Klaverjassen. Vrijwilligers zorgden de hele dag voor                        

koffie, thee en kuukskes. Daarnaast ook nog voor een lunchbuffet met grootmoeders 

soep met vlees en ballen, jus, melk, witte en bruine broodjes met ham of kaas en ook 

met heerlijke grote vleeskroketten en natuurlijk de onvermijdelijke krentebollekes.                               

Later in de middag kon er ook nog iets anders genoten worden en waren er zoutjes en 

zeker niet onbelangrijk: de prijsuitreiking. Die liep bijna fout bij de Jokeraars, maar 

werd op tijd rechtgezet. Een kleinigheidje hou je altijd. Okay, succesvol? “Zekers” denk 

je dan. Maar daarmee is het niet gedaan. Want sindsdien komt regelmatig de vraag: 

“Wanneer is de volgende keer?”. Nou, die is er op zaterdag 14 maart 2026!                                   

En Ellie is D.V. van plan om er in het najaar weer een te organiseren.                                     

Jan  
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Al 10 jaar dansen met een lach en een knipoog. 
De Maasbommelse Kitty Scherpenisse verzorgt in onze vereniging al 10 jaar het 
“Dansen met een lach en een knipoog”. Begonnen in de Rosmolen, daarna in de                       
Hey Acker en nu in Ons eigen Huukske. Kitty was op jonge leeftijd al verzot op dansen. 
Ze is begonnen met Discodansen , Aerobics , Stijldansen(goud) en Line Dancing.                               
Ook doet ze samen met haar instructrice Zumba Fitness inclusief een Workshop Salsa 
Zumba.  
Kitty vindt zichzelf iemand met een maatje meer, maar ook dat houdt haar niet tegen om 
te dansen en vooral om te lachen. Het geeft haar elke keer weer een enorm lekker                        
gevoel. Ook met een maatje meer kun je je vrouwelijk en sexy voelen. 
 

Vaak weerhoudt het je met een maatje meer of een beperking om naar een sportschool 
of dansschool te gaan. Kitty wil heel graag laten zien en voelen dat dansen, sporten en                     
bewegen wel heel fijn en leuk kan zijn. Dat doet ze met haar altijd vrolijke en grote              
enthousiasme al ruim 10 jaar in onze vereniging. Een ieder kan bij het “Dansen met een 
glimlach en een knipoog” volledig zichzelf zijn en hoeft zich nergens voor te schamen.  
 

Het is een heel toegankelijke vorm van dansen. Het lijkt op line-dance maar is niet in 
strakke rijen en niet altijd countrymuziek, maar wel altijd gezellige populaire muziek. 
De dansers dansen individueel, niet in paren. Dus iedereen kan ongegeneerd lekker        
meedoen. Na het dansen wordt er altijd nog een bakkie koffie of thee met een kuukske 
gedronken en gezellig bij gekletst. Omdat we het toegankelijk willen houden voor            
iedereen is een proefles altijd gratis.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator                                                     
Lies van Gelder 06-570 333 88. 

  Jan Baartmans 



 5 

 

Swingend het jaar uit – en volgend jaar nóg gezelliger! 
 

Vrijdag 28 november was het weer zover: onze 
Feestavond van de actieve 50+ vereniging. Het 
werd een warme,  gezellige bijeenkomst met 
leuke gesprekken, nieuwe gezichten en volop 
plezier. En ja, er werd ook lekker gedanst! 
Toen Max voorbijkwam, stond bijna iedereen 
op – het enthousiasme werkte aanstekelijk en 
zorgde voor veel lachende gezichten. 
De reacties waren unaniem positief:                                  

“Volgende keer zijn we er weer bij!” 
Dat kan! Zet ‘m alvast in je agenda, want op vrijdag 30 januari organiseren we opnieuw 
een feestavond. De muziek wordt ook deze keer verzorgd door DJ Ceessie Berenstein, 
die met herkenbare nummers en een fijne sfeer iedereen weer in beweging krijgt - of je nu 
graag danst of gewoon geniet vanaf je stoel. 
Alle leden én niet-leden zijn welkom om samen te proosten, bij te praten en een onverge-
telijke avond te beleven. 
Kom erbij, geniet, en ontdek waarom je dit niet wilt missen!          
Petra en André Velders 

 PubDomino: Slim spelen, gezellig winnen!  
 

De eerste periode van PubDomino zit erop!  
Wat een spannende weken bij onze       
Actieve 50+ vereniging. Er is fanatiek 
gestreden en we hebben een winnaar!  
De hoofdprijs is uitgereikt aan Diana. 
Zelfs een aanmoedigingsprijs aan Rob 
mocht natuurlijk niet ontbreken. 
Maar… we gaan door! De volgende 
periode is er weer volop kans om mee 
te doen. 
Ben je nog geen lid? Kom gerust eens 
kijken op woensdagavond om 19:30 in 
’t Huukske. Ontdek dat dit niet het ge-
wone dominospel is, maar een uitda-
gende variant waarbij je je rekenbrein 
moet gebruiken. Je scoort punten door 
sommen te delen door 3 of 5. Een erg 
spannend spel én goed voor je brein!  
                                                                           

Elke avond worden er 5 rondes gespeeld en wordt er constant gerouleerd. Dus zelfs als je 
alleen komt, zul je merken dat het een prachtig spel is. 
De 18 enthousiaste spelers zullen je alles kunnen leren en je wijs maken in de wereld van                            
PubDomino. Kom gewoon langs, doe mee en beleef een gezellige avond vol uitdaging!                                            
En vooral plezier.                                                                                                                         
André en Petra Velders 
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Mail de oplossing in de genummerde vakjes 1 t/m 8  door naar 

pen@a50p.nl  onder vermelding van oplossing puzzel december.   

Of op een briefje met de oplossing en naam en adres in de brievenbus op 

de Parkstraat 30, Beneden-Leeuwen.                                      

Uiterste inzenddatum 12 januari. Leden van het 

bestuur zijn uitgesloten van deel-

name. Per echtpaar slechts een in-

zending van de oplossing mogelijk. 

Onder de goede oplossingen verloten 

we 2 cadeaubonnen van € 7,50 be-

schikbaar gesteld door Zondag & Van 

Wel groenten en fruit, te besteden op 

de weekmarkt van vrijdagmorgen in 

Beneden-Leeuwen.  

 

Winnaars september: Nelly Diels en Gert Zondag. Oplossing “37965” 

Elke vrijdag op de markt in                                  
Beneden-Leeuwen                      

Het leek Sinterklaas wel, de Rosmolen 10 jaar! 
Pasgeleden vierde de Rosmolen haar 10-jarig bestaan. Voor ons zat daar een mooie gift aan vast.             
We kregen de mooie stoelen van de Brasserie geschonken. Hiermee hebben we de grenen stoelen                 

kunnen vervangen. Bovendien zitten ze niet alleen zachter: er zijn ook enkele met stevige armleuningen 
hetgeen heel prettig is voor de leden die wat moeilijker ter been zijn. Ook enkele zware houten stoelen uit 

de biljartkamer kunnen nu door de stoelen van de Rosmolen vervangen worden.                                                  
De Rosmolen bedankt!  

De lichte grenen stoelen doen we overigens niet weg, die kunnen we nog goed gebruiken bij een van de 
vele evenementen die we organiseren. 

Jan Baartmans 

mailto:pen@a50p.nl
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Vroeger was er misschien wat minder luxe en gemak, maar er was wel iets wat we tegen-
woordig wat minder hebben; een sterk gevoel van saamhorigheid. Onze dorpen en buurten 
waren hechte gemeenschappen waar mensen elkaar kenden en op elkaar konden bouwen. 
De deur stond altijd open voor een praatje en als er hulp nodig was, stonden de buren 
klaar. Er hingen touwtjes uit de brievenbussen. 
We hielpen elkaar een handje bij het klussen of pasten op elkaars kinderen. Het was een 
ongeschreven regel dat je naar elkaar omkeek. Deze onderlinge verbondenheid was een 
sociaal vangnet en vooral maakte dat het leven veiliger, rijker en warmer. Het ging niet 
alleen om het overleven van alledag, maar ook om het delen van plezier en verdriet.      
Samen dat was de kracht van onze gemeenschap. 
. 
Op dit vlak is de wereld wel veranderd. Onze maatschappij is sneller en individueler ge-
worden. De gemeenten, provincies en het Rijk, bieden nog steeds veel steun, maar we zien 
ook dat die steeds meer van ons zelf verwachten. We kunnen niet langer blind vertrouwen 
op de sociale zekerheid die we ooit kenden (“verzorgingsstaat”). Dit betekent dat we het 
heft weer meer in eigen handen zullen moeten nemen. Het is tijd om de draad van die 
vroegere saamhorigheid weer op te pakken. In die gedachtenlijn past ook het initiatief 
‘Lauwe voor later’, rond de Hey-Acker. Geen verzorgings- of verpleeghuis waar professi-
onals de zwakkeren helpen. Nee, een buurt waarin mensen elkaar helpen. Jong en oud, 
man en vrouw, bedeeld en minder bedeeld. 
. 
Een kopje koffie met een buurvrouw die alleen woont, een boodschap meenemen voor 
iemand die minder mobiel is of gewoon een praatje maken op straat: het zijn kleine geba-
ren met een grote impact. Ze maken het leven voor de ontvanger, maar zeker ook voor de 
gever, zinvoller. Het gevoel van erbij horen en iets voor een ander kunnen betekenen, dat 
is van onschatbare waarde. 
. 
Binnen onze vereniging zijn we daar al jaren actief mee bezig. We mogen ons verheugen 
op een groot aantal leden en we bieden, dankzij onze vele vrijwilligers, ook een scala aan 
activiteiten die op zich gezellig of ontspannend zijn. Dat vinden we belangrijk maar ook 
leuk om met elkaar te doen. Met elkaar is met leden, vrijwilligers en bestuur. Onze activi-
teiten brengen mensen bij elkaar en zo ontstaat een sterkere en mooiere samenleving. 

Ronald Orlemans 

Saamhorigheid 



 9 

 

                                      Uit het leven gegrepen.. 

                                           Engelen bestaan nog.. 

Kent u dat liedje nog van Ron Brandsteder, Engelen bestaan niet .. 

Nou in Beneden Leeuwen bestaan de 
engelen nog wel. Want ieder jaar wordt 
er vlak voor de kerstdagen in St. Elisa-
beth het prachtige kerstverhaal                          
"The Little drummer boy" ofwel de 
kleine trommelaar uitgebeeld en verteld. 
Een groep kinderen in de leeftijd van                 
4 tot ca. 11 jaar werken daar aan mee..                                                 

 

 

 

 

 

De bewoners kijken er naar uit, als de engeltjes met 
hun sterren en Maria en Jozef en het kindje Jezus hun 
opwachting maken.  Het verhaal over de arme jongen 
die een geschenk wil brengen aan het kindje Jezus, 
maar die niets heeft dan alleen zijn talent om mooi te 
kunnen drummen.  

Baby Guus maakte indruk.. 

We worden het hele jaar overspoeld met berichten over 
oorlog, armoede en leed in de wereld. Het is mooi om 

te zien en te horen dat die kleine trommelaar het mooiste cadeau geeft; een trommel sere-
nade en liefde vanuit zijn hart. Vorig jaar mocht baby Guus van ca. 4 maanden mee spe-
len. Hij werd zorgvuldig door Maria gedragen en in de kribbe gelegd op het echte stro. Het 
"Par rompa pa pom pom" van de trommelaar werkte blijkbaar op hem ook rustgevend, 
want hij viel heerlijk in slaap. Ik wens u vredige Kerstdagen en veel liefde in 2026.                                        

Marian van Leeuwen  
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Hoe gaat het met …   Frans en Lien van Tiem  

Een echtpaar dat meer dan 65 jaar lief en leed deelt 

Hoe houd je het zo lang vol zou je zeggen. Op jonge leeftijd leerde Frans uit Beneden 
Leeuwen Lien uit Afferden Hoog 
kennen. "Als we het mogen bele-
ven worden we allebei 90 jaar in 
2026" aldus Lien. Samen hebben 
ze heel wat beleefd want ook op 
jonge leeftijd wist Frans al goed 
wat hij wilde. Hun levenswerk het 
opbouwen en voortzetten van het 
bedrijf  De Gerlien van Tiem 
scheepsreparatie heeft altijd cen-
traal gestaan.   

Het begon met de reparatie van 
een roeiboot 

Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat ik Lien alleen thuis tref om te 
vertellen hoe het met hen samen 

gaat.  “Frans is nog even naar de "jongens" op de werf. Begin dit jaar is het bedrijf ver-
kocht aan 10 gezamenlijke bedrijven. Frans mist het nog dagelijks. Hij gaat regelmatig 
nog een kijkje nemen op de scheepswerf" zegt Lien. Frans begon op zijn 15e jaar met 
het repareren van een roeibootje en andere kleine reparaties. Na eerst gewerkt te hebben 
op de scheepswerf van Eltink en bij Jan Willems 
constructiebedrijf voor de scheepsbouw, wilde 
Frans graag voor zichzelf beginnen. "Als jongen 
van begin twintig had ik het geld er niet voor" ver-
telt hij later. "Mijn vader Gert van Tiem, die ook 
in de scheepsbouw werkte wilde mij financieel op 
weg helpen. Vandaar de naam: GERLIEN. Gert 
naar mijn vader en Lien uiteraard naar mijn 
vrouw. In 1967 was het zover en konden we star-
ten in De Strang in Beneden Leeuwen". Lien ver-
telt: "We zijn met niks begonnen, Frans deed  re-
paraties aan binnenvaartschepen en was een spe-
cialist op het gebied van het inbouwen van boeg-
schroeven. Frans werd vaak ‘s nachts uit bed ge-
beld als er op de Waal een schip in nood was. Daar 
ging hij dan onmiddelijk naar toe om het schip te 
repareren, zodat de schipper zijn vaart kon vervol-
gen. Ik was het wel gewend om dan alleen te zijn", 
aldus Lien. In 1993 verhuisde het bedrijf naar de 
haven van Druten. Op een strategische plek langs 
de Waal, die wel de snelweg voor de binnenvaart 
genoemd wordt. Behalve de reparaties aan de binnenvaartschepen worden er tegenwoor-
dig ook luxe cruiseschepen gebouwd met opdrachtgevers uit de gehele wereld! 
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Het bedrijf is "zijn 4e kindje" volgens de dokter 

Onder de 10 bedrijven die de scheepswerf overgenomen hebben zit ook het bedrijf 
Teamco Shipyard van zoon Gerrie van Tiem uit Heusden. Gerrie is inmiddels 66 jaar. 
"Gerrie verricht nog wel wat werkzaamheden in het buitenland, maar hij wilde toch niet 
zo lang doorgaan als zijn vader. Die gewerkt heeft tot zijn 88 jaar!  Gerrie heeft het be-
ter bekeken als Frans" zegt Lien. “Maar de dokter zei altijd: je kunt hem zijn werk niet 
afnemen. Het bedrijf is zijn 4e kindje en zijn  passie! Bezig blijven op oudere leeftijd is 
alleen maar positief! Frans heeft altijd tussen "de Jongens" gewerkt zoals hij zijn mede-
werkers noemde, met de overall aan. Hij vond het belangrijk dat de "jongens” het goed 
hadden". In de begin jaren regelde Lien dat er tijdens de Leste Mert in Druten snert was 
met brood en spek en oliebollen met oudjaar. De medewerkers voelden voor Frans en 
Lien aan als familieleden. Bij ieder feestje werden ze betrokken. En dat is te zien aan het 
mooie cadeau de bronzen beeltenis van Frans, gekregen van het personeel bij zijn af-
scheid. Ook nu nog komen er "jongens" met hun vrouw op de koffie bij Frans en Lien. 
Ze zijn hem zeker niet vergeten! "Het is wel fijn dat de naam De Gerlien van Tiem 
blijft voortbestaan." aldus Lien. 

Ondertussen zat Lien ook niet stil 

Frans en Lien kregen 2 zoons en 1 dochter. Dat Lien voor de opvoeding zorgde was 
vanzelfsprekend. Behalve dat Lien vooral in de begintijd veel hand en spandiensten ver-
richtte voor het bedrijf had ze ook haar eigen hobby's. Bijna vanaf het begin van de op-
richting van het koor "Trug in de Ted" is Lien lid geworden samen met een vriendin. 
Die hobby combineerde ze door vrijwilliger te worden in St. Elisabeth. Het koor “Trug 
in de Ted” verzorgt daar al jaren één keer per maand de Liederentafel in de grote zaal. 
De bewoners van de afdelingen 
naar de zaal brengen en viceversa 
is ook een van haar taken. Bo-
vendien zorgde Lien in samen-
werking met het Bureau Welzijn 
van St. Elisabeth  ervoor dat er 
een paar keer per jaar de zange-
res Jeanne Verbeek op kwam 
treden. Waarvan de kosten om 
beurten door Lien en St. Elisa-
beth betaald werden.  Jeanne 
zong prachtige Marialiedjes. Lien 
vertelt: Na afloop waren de bewoners altijd dankbaar, wijlen Dhr. Pröpper tikte mij op 
de schouder en zei  dan "Het was weer prachtig Lien". Dat Frans en Lien allebei St. Eli-
sabeth een warm hart toe dragen, bleek uit het feit dat ze onlangs een 2e electrische 
duofiets kado gegeven hebben. Hun neef Joop van Tiem die al jaren met de bewoners op 
pad ging met de duofiets, vertelde dat er altijd een lijst was om aan de beurt te komen 
om te fietsen. "Het is toch mooi dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren 
voor het welzijn van de bewoners. Hoewel je achteraf ook nog negatieve reacties hoort, 
dat raakt mij wel" zegt Lien. “Tegenwoordig is mijn leven toch wel anders geworden. 
Sinds Frans thuis is, doen we alles samen. Boodschappen doen of op bezoek bij familie-
leden of naar een toneelvoorstelling. Vroeger deed ik dat altijd met Lies mijn vriendin, 
die ca. 3 jaar geleden overleden is. Dat was en is een groot gemis." zegt Lien. “Wij gin-
gen altijd samen op pad en plotseling was ze er niet meer”. 
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Een laatste uitvinding van Frans 

Inmiddels is Frans thuisgekomen van zijn bezoek aan het bedrijf. Tijd om te vragen hoe 
hij het ervaren heeft om na bijna 75 jaar arbeid het bedrijf los te moeten laten. "Hoe was 
't met de jongens?" vraagt Lien. "Goed” zegt Frans. “Het was druk, ik mis het wel, maar 
't kum goed. Ik heb er nu toch wel vrede mee. Het scheelt veel dat de naam Gerlien ge-
bleven is en dat onze vlag nog wappert in de wind". Wat mis je nu het meest vraag ik 
hem. "Het meeste de mensen op de werkvloer, daar heb ik al jaren contact mee. Er zijn 
erbij die werken al meer dan 40-50 jaar bij ons. We hebben een goede naam opgebouwd 
door de jaren heen, we hadden de tijd mee. In de begin jaren werkten we met een paar 
medewerkers. Bij het afscheid waren er 50 medewerkers en met de onderaannemers er-
bij 150! Het mooie is wel dat onze zoon Gerrie er ook bij aangesloten is." Een laatste 
mooie uitvinding van Frans is de Spudpalen.  

( Spudpalen zijn telesco-
pische stalen palen op 
een boot die in de bo-
dem van het vaarwater 
worden gezet om het 
schip stevig op zijn 
plaats te houden, zonder 
ankers te gebruiken). 
"Eigenlijk zou je voor 
zo'n mooie uitvinding 
octrooi aan moeten vra-
gen en als nieuw naar 
buiten brengen, maar dat 
wilde Frans niet." zegt 
Lien. Frans kan nog wel 
mooie adviezen geven 
op de werkvloer, de er-
varing van vele jaren 
arbeid komt nog goed 
van pas. 

"De spudpalen gaan als zoete broodjes over de toonbank" vertelt hij trots. “Het mooie is, 
dat ik nog wel eens schepen op de Waal zie varen, waar wij op gewerkt hebben. Als ze 
mij zien, wordt er nog getoeterd met de scheepshoorn."! 

We kijken nog even naar de recente familiefoto's, met alle kinderen ( en aangetrouwde) 
klein - en achterkleinkinderen. genomen tijdens het 65 jarig huwelijksfeest.  Frans en 
Lien zijn dankbaar voor het mooie gezin. En voor alle leuke reacties bij het afscheid van 
het bedrijf! 

Hartelijk dank Frans en Lien voor jullie mooie verhalen. 

 

Marian van Leeuwen 
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Pas op voor fraude door de overheid. 
Boeven, bandieten en fraudeurs ze worden steeds linker, maar gelukkig niet altijd even 
slimmer. 
Een nieuwe manier is een bericht mailen alsof het van de overheid komt, zie onderstaand 
voorbeeld.  
Als je op de link klikt, kun je het openstaand bedrag overboeken, maar niet naar de over-
heid, maar naar de internetfraudeur. Het lijkt allemaal net echt maar de kleine details ver-
raden dat het een nep mail is. De datum van de zogenaamde openstaande schuld is 23 no-
vember en er wordt gevraagd vóór 8 juni 2025 over te maken, dat kan dus niet. Ook het 
email adres cjibm@hotmail.nl is niet het adres van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso 
Bureau) en Mijn Overheid heeft zeker niet tieiwm1@intnet.mu als emailadres.  Trap nooit 
in dit soort e-mails, waarvan de afzender een vreemd e-mail adres is: gewoon gelijk weg-
gooien. Heeft u twijfel over de echtheid van een e-mail, stuur het dan door naar 
vz@a50p.nl en ik kijk het voor u na.                                                                                                    
Jan Baartmans, Internetcafé 

mailto:cjibm@hotmail.nl
mailto:tieiwm1@intnet.mu
mailto:vz@a50p.nl
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Verslag bezoek kunstgroep aan Bergen op Zoom 

Op 25 september jl. vertrok een goed gevulde bus met kunstliefhebbers vanuit het dorps-

plein richting Bergen op Zoom. Dankzij de oplettendheid van de chauffeur die tijdig                 

allerlei files wist te vermijden, kwamen we mooi op tijd aan in het historische plaatsje 

Bergen op Zoom. De stad is ontstaan op de grens van het graafschap Zeeland, 

het graafschap Vlaanderen en het hertogdom 

Brabant. De plaats kreeg eind twaalfde eeuw 

stadsrechten en  ontwikkelde zich tot een                  

belangrijke handelsstad en werd bekend om 

zijn  laken- en aardewerknijverheid.                        

We begonnen deze dag met een bezoek aan  

Het Markiezenhof. In het historisch centrum 

van Bergen op Zoom staat dit oudste stadspa-

leis van Nederland. Het Markiezenhof heeft 

sinds de bouw in de 15e eeuw al heel wat adel-

lijke bewoners gehad, van heer Jan van Glymes 

II (Jan metten Lippen) met zijn 34 (bastaard)kinderen tot de laatste markies die bevriend 

was met Mozart. Die sfeer proef je nog steeds als je door de zalen, galerijen, binnenplaat-

sen en tuinen dwaalt. Het Markiezenhof is nu een museum met bijzondere exposities.    

We begonnen ons bezoek met een lekker kopje koffie en een heerlijk stuk                                       

BAS-TAARTJE. De plaatselijke bakker was geïnspireerd door het verhaal van Markies 

Jan (met de lippen) en zijn bijna 40 bastaar-

den. Hij bakt nu elke dag een aantal                      

BAS-TAARTEN- ook voor het museum.                 

Na het kopje koffie kon iedereen op eigen 

gelegenheid het stadspaleis bewonderen.                   

In Het Markiezenhof is een museum gehuis-

vest, waarin men kennis kan maken met de 

levenswijze van de markiezen.                                      

Er zijn vier stijlkamers waaronder 

de Henriëttekamer en 

de Theodoorkamer met portretten van vroe-

gere markiezen. De stijlkamers zijn voorzien 

van meubilair en sier- en gebruiksvoorwerpen uit de 16e tot 18e eeuw. Op de tweede etage 

is een expositie over kermissen en jaarmarkten. Nagemaakt is een 16e-eeuws markt- en 

kermisplein. Bergen op Zoom in de late middeleeuwen was gelegen tussen het bekende en 

rijke Bourgondië en de Noordelijke Nederlanden. Verder was het ook een aanvoerplek van 

handelsproducten uit het oude Engeland.  Dit was de reden dat er gedurende een aantal 

dagen in het begin van het jaar en ook op het eind van het jaar grote jaarmarkten georgani-

seerd werden, waar volop werd gehandeld. Deze handelsactiviteiten gingen vergezeld van 

allerlei feestelijke activiteiten. Zo is de kermis ontstaan in Bergen op Zoom.                                           

Dit was mooi te zien in de kermisexpositie. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Zeeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graafschap_Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hertogdom_Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lakenindustrie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardewerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Markgraaf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stijlkamer
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Henri%C3%ABttekamer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Theodoorkamer&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kermis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jaarmarkt
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Na het bezoek aan de MARKIEZENHOF kreeg iedereen de kans om een kleine 2 uur te 
vullen met een lekkere lunch, een wandeling door het centrum, een terrasje of een winkel-
tje te bezoeken. Om 3 uur was het weer verzamelen bij het VVV-kantoor. Er stonden 3 
stadgidsen klaar. Er werden           
3 groepen gemaakt die een stads-
wandeling ging maken. Een groep 
bezocht de gevangenispoort, een 
groep ging naar de St. Gertrudis-
kerk en de derde groep bezocht het 
mooie historische stadshuis.               
Tijdens de wandeling werd stilge-
staan bij diverse historische plek-
ken. De stad Bergen op Zoom is 
een voor velen nog onbekend           
pareltje, waar de smalle straatjes, 
oude pleintjes en eigenzinnige              
monumenten het verhaal vertellen 
van een rijk en bewogen verleden, 
dat al meer dan achthonderd jaar 
terug gaat. Zo kwam een van de groepen in de oude rosse buurt terecht. Hier verzamelde 
de Markies Jan (met de lippen) de mooie maagden uit de omgeving van Bergen op Zoom. 
Zoals net beschreven lag hier de oorzaak van die lekkere Bas-taartjes die we bij de koffie 
kregen. Om 5 uur stapten we weer in de bus richting Beneden-Leeuwen.                          
Dit keer was iedereen mooi op tijd terug bij de opstapplek!  De deelnemers van de                       
kunstgroep kijken terug op een mooie, gezellige en vooral leerzame dag.                                                      

Toon Janssen 
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Herkent U dit nog? 

Bijdrage Geert Herregraven 

De foto’s zijn afkomstig van 

de Heemkundevereniging 

Leeuwen. 

De Smidse. 

Op de hoek van de Beatrix-

straat en de Nijverheidsstraat 

is een geheel nieuw apparte-

mentencomplex gebouwd. 

Dit gebouw  wordt bewoond 

door een mix van jonge stel-

len, alleenstaanden en senioren. Wat zorgt voor een prettige woonomgeving.                                           

De naam is afgeleid  van de smederij van Toon Driessen die daar vroeger was gevestigd. 

Ongeveer 60 jaar 

geleden werd het     

omgebouwd tot een 

winkel voor huishou-

delijke artikelen                  

De Marskramer.  

De sinterklaas- en 

kersttijd waren druk 

bezochte dagen.                        

 

De Sint heeft er heel wat               

cadeautjes gekocht. Na de 

sloop was de winkel voor 

enige tijd in de Zandstraat 

gevestigd. 

Achter de oude winkel was 
de smederij gevestigd. Op 
deze  foto bij de oude sme-
derij staat Toon met paard.                                     
Wie de bakker met zijn                    
broodmand op de fiets en 
de andere personen zijn, 
weten we niet precies.       
Misschien kan iemand ons daarbij helpen? 
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Van de Penningmeester: contributie 2026! 
U heeft wederom massaal positief gereageerd op 
het verzoek om een automatische incasso                    
machtiging te verstrekken voor het innen van de 
jaarlijkse contributie. Inmiddels hebben 731 van 
de 897 leden een machtiging voor automatische 
incasso. Dat is bijna 83 % en het aantal is nog 
stijgende. Heeft u nog geen machtiging verstrekt, 
maar wilt u dat wel dan kan dat altijd nog.                          
Formulieren zijn verkrijgbaar in Ons Huukske of 
kunnen bij u thuis worden bezorgd. Belt u daar-
voor met Theo de Leeuw 06-46445622.  
Hoe gaat het nu met de contributie voor 2026?  
1. Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen in januari de contributienota 
in de brievenbus of per e-mail.  
2. Leden die wel een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen .                                        
De automatische afschrijving van de contributie van € 25,00 zien ze in januari vanzelf 
op hun bankrekening verschijnen.  
3. Giften voor het vrijwilligersbeleid blijven natuurlijk van harte welkom. Leden met 
automatische incasso kunnen een bijdrage voor de vrijwilligers gewoon overmaken via 
de bank naar rekening nummer NL95RABO0105812153 ten name van de Actieve 50-
plussers Vereniging Beneden-Leeuwen onder vermelding van ‘gift vrijwilligers’.  
Met de giften voor de vrijwilligers bekostigen we onder andere de vrijwilligers-dag 
waarop we onze 80 (!) vrijwilligers fêteren met een hapje en een drankje.                                 
Zonder onze vrijwilligers geen activiteiten, geen koffie of thee met een kuukske en geen 
drankje op zijn tijd en geen schoon en werkend gebouw, geen hulp en ondersteuning en 
geen communicatie, enzovoorts en zo verder. Kortom onze vrijwilligers zijn onmisbaar. 
Iedere steun is daarom welkom, een gift of een compliment. 

Jan Baartmans & Theo de Leeuw 
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Een terugblik op een bruisende Vitaliteitsdag 

Wat hebben we een mooie dag gehad op 18 oktober! Die dag stond volledig in het teken 

van de vitaliteit van de senioren in onze gemeente. Er deden maar liefst 60 deelnemers 

mee die zich in twee uur tijd, op tien onderdelen van hun vitaliteit konden laten testen.  En 

dat ging vooral op een leuke manier. De sfeer zat er vanaf het eerste moment goed in. 

De deelnemers maakten allen een “reis” langs tien stations. Op ieder station spraken ze 

met deskundigen over hun beweeglijkheid, reactiesnelheid,  valrisico’s, knijpkracht, voet-

gezondheid, de manier van lopen, de oog-, oor- en mondgezondheid en ook hoe lekker ze 

in hun vel zaten. 

 Zo’n dag organiseert zichzelf natuurlijk niet. We zijn dan ook enorm trots op de inzet van 

bijna 30 bevlogen vrijwilligers. Dankzij hun helpende hand liep alles op rolletjes. Alle-

maal mensen die bereid waren om hun vrije zaterdag op te offeren om een bijdrage te kun-

nen leveren aan dit belangrijke evenement. 

De reacties na afloop waren lovend. We hebben veel lachende gezichten gezien en enthou-

siaste verhalen gehoord. Ook voor het bestuur is deze uitkomst niet onopgemerkt geble-

ven. De grote opkomst en de positieve feedback, maakt dat er serieus wordt overwogen 

om van de Vitaliteitsdag een terugkerend evenement te maken. Het idee is om dit elke 

twee of drie jaar te organiseren, zo blijft organiseren behapbaar en houden we aandacht 

voor de vitaliteit van onze inwoners en in het bijzonder ook onze leden. 

Iedereen bedankt voor de deelname en de gezelligheid! 
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Een terugblik op een informatieve middag over oplichtingspraktijken           

Op woensdagmiddag 1 oktober is er een korte voorlichtingsmiddag geweest over                            

oplichting bij ouderen. Veel geïnteresseerde leden kwamen op de woensdagmiddag naar 

Ons Huukske. De twee studentes Indy en Benthe deden voor hun profielwerkstuk een  

onderzoek naar oplichting bij ouderen. En dat hebben ze heel erg goed gedaan. Indy en 

Benthe hebben duidelijk laten zien hoe oplichters te werk gaan, hoe je oplichting kunt her-

kennen en hoe je kunt voorkomen slachtoffer te worden. Ze lieten voorbeelden zien en 

bespraken die met de aanwezigen, ook werden er vra-

gen gesteld waar de aanwezigen konden antwoorden 

met gekleurde kaarten. 

Al me al een hele knappe presentatie met veel nuttige 
informatie, goed en duidelijk uitgelegd en als resul-
taat dat het leven een stuk veiliger is geworden.                                                                            
Van ons verdienen Indy en Benthe een tien met een griffel. 

Herken valse e-mail  

Als u op het zwarte driehoekje bij 

aan mij klikt opent er een venster               

(zie voorbeeld)                                           

Daarin ziet u informatie over wie 

stuurt mij deze e-mail. U denkt in 

eerste instantie aan de ANWB.                

U wordt gefeliciteerd etc.                            

Maar de e-mail komt helemaal niet 

van de ANWB maar van: 
<damonwhitakerqszz@hotmail.com>                  

dus snel verwijderen. ANWB stuurt 

u geen e-mail via hotmail  

 

Indy en Benthe  

ALS U DIT soort afzenders ZIET IN UW           

E-MAIL MOETEN ALLE ALARMBELLEN 

AFGAAN                                                                      

 

 

 

 

 

 

WE HEBBEN U GEWAARSCHUWD 
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Wordt ook trots op Shots ! 
 

Waar je gezelligheid kunt vinden (en een centje bijverdienen) 
Trots kunnen we zijn op ons dorp en de fruitbedrijven, waar we met de dijkensport 
bourgondisch doorheen kunnen lopen en soms ook als plukkers van appels en peren in 
het seizoen gezellig een centje kunnen bijverdienen. 
Nu kunnen we dat buiten het seizoen ook bij Shots. Een bedrijf met een mooi pand aan 
de Veesteeg.  
Achter de mooie gevel van dat pand gaat iets unieks schuil. Een onderneming die                        
wereldwijd leidend is op het 
gebied van ontspanning en 
gezondheid. Of zoals het in 
de volksmond wordt                            
genoemd: erotische speeltjes 
en wat daarbij hoort. 
Uw voorzitter is polshoogte 
gaan nemen.                                      
Eerst eens kijken wat het        
bedrijf -en de werkzaamhe-
den die we daar zouden                
kunnen doen- inhouden. 
Achter de mooie façades van 
de panden die Shots aan de 
Veesteeg heeft, gaat een                     
enorme organisatie schuil. 
Alle speeltjes, middelen en 
kleding zijn en worden daar 
zelf ontworpen en Shots                   
produceert ook alles zelf.         
 
Ook alle marketing en ontwerpen van verpakking enzovoorts wordt daar gedaan.                         
De klanten zijn in principe allemaal bedrijven. Voor Nederland valt dan te denken aan 
Christine le Duc, Pabo en ook Kruidvat. Maar er wordt behalve aan Nederlandse bedrij-
ven ook geleverd aan bedrijven in maar liefst 97 andere landen. En dat komt allemaal uit 
de koker van Shots in ons eigen Beneden-Leeuwen. Iets om trots op te zijn. 
Het bedrijf ademt de sfeer van een echt familiebedrijf. Het is er gemoedelijk en de                  
onderlinge samenwerking is heel natuurlijk, vanzelfsprekend. 
Shots wil ook zoveel mogelijk een lokale onderneming blijven.                                                         
Daarom zoeken ze ook medewerkers in ons eigen dorp. 
 
Omdat er maandelijks een piek is van klantorders van een Frans internetbedrijf is er     
behoefte aan medewerkers die enkele uren gedurende enkele dagen per maand willen 
helpen met het sorteren, verpakken en verzendklaar maken van deze orders. 
Het bedrijf kwam op een modern idee: laten we kijken of gepensioneerden die niet stil 
willen blijven zitten, willen deelnemen in ons nieuw op te zetten flexibele team. 
Nou, dat sluit wel 100% aan bij onze Actieve vereniging. 
Dus ben je een actieve 50-plusser die een aantal keren enkele uren op een dag wat licht 
orderpick-werk wil doen en ondertussen ook nog een leuk centje wil bijverdienen?                  
Dan is dit iets voor jou. 
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Het mooie is dat het super flexibel is, dus je kunt zelf bepalen welke dagen dat je wel of 
niet wilt werken. Ook de uren kun je zelf bepalen tussen minimaal 3 en maximaal 6 op een 
dag. En het maximaal aantal dagen is 10 per maand. Je hoeft je dus nooit vast te leggen 
voor langere termijn en kunt het zelf invullen. 
Behalve een leuk centje extra levert het ook nog eens gezelligheid op in een team van ge-
lijkgestemde mensen. Bovendien wordt ook nog eens iedere dag een gratis lunch in de 
sfeervolle lunchroom aangeboden.   
Bij de werkzaamheden heb ik ook nog even rondgekeken. Het is staand werk, rustig,      
lekker warm binnen, overzichtelijk en goed te doen op eigen tempo. 
Dus actieve 50-plusser: lijkt het je wat om af en toe wat om handen te hebben, een beetje 
bij te verdienen, lekker te lunchen en in een gezellig team, andere mensen te ontmoeten, 
meld je dan aan voor 1 van de 2 kennismakingsdagen die Shots speciaal voor ons                        
organiseert.                                                                                                                                   
Die dagen zijn op donderdagochtend 8 januari en dinsdagochtend 13 januari.                            
Beide dagen is de ontvangst om 11:00 uur en wordt er uitleg en een rondleiding gegeven 
en afgesloten met een heerlijke lunch. 
Aanmelden kan via een mailtje naar hrm@shots.nl of telefonisch bij ondergetekende                     
telefoonnummer 06-2016 6420. 
Voordeel is natuurlijk ook nog dat het dichtbij is. Het is namelijk in Beneden-Leeuwen.     
Of er ook een voordeel is in de vorm van personeelskorting heb ik niet durven vragen. 

Jan Baartmans 

mailto:hrm@shots.nl
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Verslag bezoek aan de kerk in Maasbommel 

De kerk van Maasbommel heeft zijn functie 
verloren. Het goede Roomse leven heeft 
plaats gemaakt voor een zorgcentrum. Het is 
nu een plek geworden waar rust, zorg en wel-
zijn samenkomen. De binnenkant van de kerk 
is de afgelopen maanden omgetoverd in een 
sfeervolle ruimte waarin plaats is voor aller-
lei activiteiten. Woensdagmiddag 3 december 
brachten ruim 30 leden van onze seniorenver-
eniging een bezoek aan deze plek in hartje 
Maasbommel. Zij werden ontvangen met een 
kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. In 
een korte presentatie werd uitgelegd wat er in 
de dagbesteding aangeboden werd, hoe de 
zoutkamers werkten en wat de logeerfunctie 
is. Er is voor gekozen om tijdens de dagbe-
steding zoveel mogelijk activiteiten aan bod 
te laten komen. Bewegen, creatief bezig zijn, 
koken, denksport zijn onderdelen die aan bod 
komen. Ook is er een prominente plaats inge-
ruimd voor muziek.                                       

De presentatrice besteedde dan ook 
een omvangrijk gedeelte  van haar 
tijd aan dit onderwerp. Het tweede 
uur werd besteed aan een rondlei-
ding in de kerk. Er waren een acht-
tal logeerplekken gecreëerd. Waar 
mensen met een zorgvraag onder  
deskundige leiding een aantal nach-
ten kunnen logeren. Op deze wijze 
kan er rust en tijd gegeven worden 
aan de mantelzorgers. Verder waren 
er twee zoutkamers ontworpen. De 
lucht in de zoutkamers bevatten 
tijdens de sessies microscopisch 
kleine zoutdeeltjes. Dit vormt een 
natuurlijke behandeling voor aan-
doeningen van luchtwegen en de 
huid. Het was de moeite waard een 
bezoek te brengen aan deze ver-
bouwde kerk. Je kunt verdere infor-
matie vinden van deze organisatie 
via www.kombijmaasbommel.nl 
Toon Janssen 

http://www.kombijmaasbommel.nl
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Herdenking watersnood 1926 
Op oudejaarsdag 1925 brak de Maasdijk tussen Overasselt en                         
Nederasselt als gevolg van extreem hoog water, een zuidwesterstorm 
en slecht onderhoud. Het Land van Maas en Waal kwam meters                       
onder water te staan, terwijl ook delen van het Rijk van Nijmegen 
overstroomden. De watersnoodramp van 1926 eiste geen dodelijke 
slachtoffers, maar de schade was enorm, net als de impact op de be-
volking. De gevolgen waren catastrofaal met honderden vernietigde woningen en dui-
zenden mensen die dakloos werden. De nasleep zou nog jaren duren en vele gedupeer-
den voelden zich in de steek gelaten of werden zelfs totaal vergeten. 
De watersnoodramp van 1926 -een eeuw geleden- was de laatste grote overstroming in 
deze regio. Komende maanden staan erfgoedinstellingen en andere organisaties in Maas 
en Waal hier uitgebreid bij stil. 
 
De werkgroep ‘Watersnood ‘26’ van de Historische Vereniging Tweestromenland 
heeft een programma ontwikkeld met een link tussen verleden, heden en toekomst. Dat 
start op woensdag 31 december met een herdenkingsdienst in Overasselt en het luiden 
van de noodklokken; net als toen. Het loopt door tot en met 1 juli 2026, met onder meer 
exposities, theater, vertellingen, een fietsroute en een marathon. 

Één van de eerste evenementen is Plaet Gespeuld herdenkt Wa-
tersnood 1926. 
Streektheatergroep Plaet Gespeuld wil deze gebeurtenis herden-
ken met een muzikaal verteltheater onder de titel                                 
“Wee den vergetenen”.  De geschiedenis zal in woord en beeld, 
met sketches en zang ten tonele wordt gebracht waarbij als                    
uitgangspunt de musical Kaol Onder is genomen. De muzikale 
ondersteuning zal ook deze keer worden verzorgd door huisband 
‘De Komkommers’. 
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De voorstellingen vinden plaats op zondag 18 januari in het VTC in Wamel, zaterdag 24 
januari in De Meent in Afferden en zondag 25 januari in Bloemenpark te Appeltern.   
Kaarten zijn voor 10 euro te koop in Afferden De Meent, Wamel Buurtsuper Veltmaat, 
Beneden-Leeuwen Skoen, en via ticketassist.nl .  
Meer info: website www.watersnood26.nl  en Antoon Hol Plaet Gespeuld  06 40290086  

http://www.watersnood26.nl
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Een terugblik op een thema-

middag over Palliatieve zorg 

Op zaterdag 27 september organiseerde 
onze vereniging een themamiddag over 
Palliatieve zorg. Dat is zorg rondom een 
patiënt die iemand ernstig ziek is en een 
levensverwachting heeft van nog maxi-
maal 12 maanden. Palliatieve zorg is er 
erop gericht om de kwaliteit van leven en 
sterven door klachten te voorkomen en 
het lijden draaglijk te maken. Zowel voor 
de patiënt als voor de mantelzorgers 
(Palliatie betekent ‘verzachten’.) 
 

Deze middag werd goed bezocht. Twee 
ervaren wijkverpleegkundigen,  gaven 
uitleg over palliatieve zorg: wat is het?, 
hoe kun je het aanvragen? en wat je alle-
maal kunt verwachten?  Margine Gubbels 
en Femke Basten vertelden daarbij gepas-
sioneerd uit hun eigen praktijk. 
 

Ondanks dat we over zo’n onderwerp 
vaak niet graag willen praten, was er een 
flinke wisselwerking tussen de presenta-
trices en de aanwezigen. Er werden veel 
diepe en geïnteresseerde vragen gesteld 
en de beantwoording was naar alle tevre-
denheid.   
 

Kortom een zeer interessant thema waar-
van het goed is om er van alles over te 
weten. Je weet maar nooit wanneer deze 
kennis nuttig is, voor anderen of voor je 
eigen familiekring. Onze dank aan beide 
professionele presentatrices. 



 27 

 
Bestuur 

Jan Baartmans   06-20166420     voorzitter 

Ronald Orlemans   06-47924176    secretaris / plv. voorzitter 

Theo de Leeuw   06-46445622     ledenadministratie / penningmeester 

Lieda Dekker      06-13735965    bestuurslid 

André Velders   06-21511830    bestuurslid 

 

Vrijwillige Belasting Invullers 

Ellie Baartmans   06-22328490 

Beatrijs Aerts     06-51996192 
 

Vrijwillige Ouderenadviseurs 

Ellie Baartmans   06-22328490   

Gerrit Sepers    06-51600425 

Beatrijs Aerts     06-51996192 
 

Administratiehulp: 

Gerrit Sepers    06-51600425 

Hulp bij Wmo aanvragen: 

Jan Baartmans   06-20166420  

Carel Boone   06-20013792  
 

Website: 

Ben Schonenberg   06-48216748 

Facebook: 

Marian van Leeuwen  06-29319914 
 

Redactie: Ons Buukske  

Jan Baartmans    06-20166420                                               
Marian van Leeuwen  06-29319914                             
Ben Schonenberg   06-48216748                              
Toon Janssen    06-24466689                           
Ronald Orlemans   06-47924176 

Redactie: Nieuwsbrief  

Jan Baartmans    06-20166420                                               
Toon Janssen    06-24466689  

Klussendienst: 

Jan Baartmans   06-20166420  

Postadres 

Zonnebloemstraat 3   

6658XK                                          

Beneden-Leeuwen       

→ ingang Seringenstraat.                                        

RaboBank IBAN rek.nr.  

NL95RABO 0105812153 

Lidmaatschap € 25,00 p/jr. 

Aanmelden of wijzigen 

lidmaatschap                             

bij Theo de Leeuw           

tel: 06- 46445622 of               

pen@a50p.nl  

WEBSITE 
www.seniorenleeuwen.nl 
 

FACEBOOK 
Facebook.com/
seniorenleeuwen 
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